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V OORWOORD  
Onlangs was het Bevrijdingsdag, de bevrijding is al 

een hele tijd geleden maar het blijft een feestdag. 

Vrijheid is nou eenmaal het belangrijkste in het le-

ven. Leven zonder angst en geweld is hoe het leven 

moet zijn. Omdat er in Europa een oorlog aan de 

gang is voelde het dubbel om de vrijheid te vieren.  

Veel verhalen en documentaires over de oorlog en 

stilte om 20 uur. Indrukwekkend, elk jaar weer. 

Oorlog is toch ook een raar iets. Mensen die bewust 

levens en landen kapot maken. Met machtsvertoon 

onherstelbaar verdriet aanrichten. We hebben alle-

maal maar ®®n leven en dat willen we zo mooi en 

zo fijn mogelijk maken. Hoe fijn zou alles eruitzien 

als iedereen vredelievend is en zonder agressie? Dat 

iedereen respect heeft voor elkaar en alle boosheid 

de wereld uit. Helaas zit dat niet in de mens. Wat 

we wel kunnen doen is zoveel mogelijk de vrede 

bewaren en geen onnodige ruzie maken over nutte-

loze zaken.  

 

Ik leg hierbij de link met dromen. Waar droom jij 

het liefst van of waar droom je graag bij weg? 

In je slaap dringen beelden, gedachten, emoties en 

gevoelens binnen. Met wegdromen of dagdromen 

kun je even ontsnappen aan de werkelijkheid.  

Ook met het lezen van de mooie Horizon die voor u 

ligt. Tal van artikelen en columns staan er weer in. 

Zo hebben we een nieuwe kinderrubriek en de uit-

daging van het geloof. Ook een lesje filosofie over 

de smartphone. Wie heeft er geen tegenwoordig? 

Onlangs zag ik nog een kindje van twee jaar die 

haar eigen smartphone had zodat ze online filmpjes 

kon kijken van ôPeppa Pigõ. En zelfs veel mensen 

van de oudere generatie zijn behendig in whatsapp 

en andere handigheidjes die je kunt doen met een 

smartphone. Wie had dat 40 jaar geleden kunnen 

bedenken?  

Het wordt er alleen niet gezelliger op met die on-

misbare telefoons die altijd prominent aanwezig 

zijn. Misschien kunnen we een challenge/uitdaging 

bedenken voor onze lezers om de telefoon wat 

meer weg te leggen en/of uit te zetten. De uit-

daging is dan, hoeveel tijd hou je nu over voor 

andere dingen en wat ben je gaan doen in de tijd 

die je over had? Daar zou ik wel wat copy over 

willen ontvangen voor de nieuwe Horizon. Waar-

schijnlijk is het een droom maar hoe mooi zou 

het zijn als die werkelijkheid wordt.  

 

Maar bovenal ben ik trots op het resultaat van de 

Horizon van juni, de veelzijdigheid aan artikelen 

en de nieuwe mensen die ons weten te vinden. 

Als ik het voorwoord schrijf blader ik tegelijker-

tijd door de Horizon in wording om inspiratie op 

te doen. Van de kunst in het Claraklooster word 

ik ook altijd zo blij, de veelzijdigheid aan kunst 

die daar wordt gemaakt, een waar atelier.  

En niet te vergeten de heilige Christoffel, de be-

schermheilige van de weggebruikers. Vroeger 

woonde mijn opa in Elsendorp en daar werden 

jaarlijks de voertuigen gezegend. Terwijl ik dit 

schrijf vraag ik me af of je ook de elektrische 

fietsen kunnen laten zegenen. Zie het al hele-

maal voor me. De fietsers met een regenjas aan 

die de zegen krijgen. Maaré het lijkt me wel een 

goed idee. Je hoort tegenwoordig te vaak van 

ongevallen met een elektrische fiets. Misschien 

helpt zoõn beschermheilige, alle kleine beetjes 

helpen.  

Voor nu wens ik iedereen een mooie ôbevrijdeõ 

zomer waarin je heerlijk mag wegdromen. 

 

Bea van Leuken, 

eindredacteur 
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Vaderdagtip 
 

Ieder maakt een eigen krijttekening. 

Foto maken en in kleur uitprinten. 

Mooi inpakken en versieren: 

  

De Horizon is er voor alle lezers dus ook voor de 

kleintjes onder ons. 

Hieronder staan heel veel tips om u als vader, 

door uw engel, te laten verwennen. 

Het zou leuk zijn als u deze rubriek als ouder 

aan uw kinderen laat lezen. Vooral deze tips. 

Waarschijnlijk weet u dan al waarmee u verrast 

wordt, maar een verrassing blijft het. 

 

Rubriek voor en door kinderen 

Voor een volgende keer kunnen kinderen ook re-

actie insturen. Zoals een foto waarbij u verbaasd 

bent over het leuke knutselwerk dat u van uw 

kind kreeg voor vader naar aanleiding van deze 

rubriek. 

 

Lieve kinderen, 

Wat is leuker dan je cadeautje zo mooi mogelijk 

in te pakken. Maak ook eens een foto van wat je 

hebt gemaakt en stuur dat op naar  de redactie 

van Horizon. Misschien kan je mama vragen om 

je te helpen? 

Wie weet word je wel beroemd?  

 

Groetjes, Paula 

 

KINDERRUBRIEK 

Foto genomen tijdens oranje activiteit in Huize Padua  
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Geloofé een uitdaging in deze tijd 

Wanneer ik vertel dat ik leef in de overtuiging dat 

het geloof mij een bepaalde kracht geeft, en dat 

uitdraag, roept dat vragen op of een bepaalde blik 

in mijn richting. In de horizon zie je regelmatig 

een christelijke tekst waarmee iemand aangeeft 

ook gelovig te zijn. Ik stel mij zelf dan de vraag: 

Hoe kan ik naar de ander toe mijn overtuiging en 

mijn visie m.b.t. het geloof zo uitdragen dat ik 

een ander bereid vindt om het met mij te delen, 

of ze nu wel of niet gelovig zijn.  Een mooie uit-

daging.  

 

Ik denk dat de mensen die nu niet naar de kerk 

gaan dat niet alleen doen vanwege een negatieve 

berichtgeving. Ik mijn beleving zie ik dat de leeg-

loop van de kerk al jaren geleden is begonnen. In 

mijn jeugd kwam de pastoor of de kapelaan nog 

op school voor de Godsdienstles, wat jammer dat 

dit mooie woord intussen al zijn glans verloren 

heeft. Bij de heilige mis was ik misdienaar, weet 

je hoe trots ik daar op was. Jaren later als jong-

volwassene in de jaren zestig was ik niet meer zo 

trots. De kerkelijke macht met zijn dominante 

houding en zijn bemoeienis met de opvoeding in 

het gezin speelde een grote rol in het verwijderd 

raken van de kerk. Dat tijdperk kon weleens be-

slissend zijn geweest voor de steeds verdere leeg-

loop door de jaren heen. Het misbruik-schandaal 

in de jaren negentig legde ook het machtsmisbruik 

binnen de kerk bloot, Wir haben es nicht gewuÇt, 

was het antwoord. Op latere leeftijd had ik heel 

wat overtuiging nodig om weer terug te keren 

naar iets waar ik weer trots op kon zijn, mijn ge-

loof. God is mij altijd nabij gebleven, mijn ver-

trouwen in God was ongeschonden en is tot op 

heden nog altijd mijn anker.  

 

Persoonlijke gedachten die nog de diepte missen 

die het nodig heeft om de uitdaging te onderbou-

wen En dan spreekt mijn overtuiging, dat de din-

gen die je nodig hebt op je pad komen. Ik had ge-

reageerd op een artikel in de krant: Geloven we 

nog. De schrijver van het artikel stelde zichzelf 

deze vraag en vroeg zich af of geloven iets is dat 

je vanuit jezelf doet, en zo ja, wat doen we om 

dit geloof een deel van onszelf te maken, en het 

eventueel te delen.  

De volgende vraag die de schrijver zich stelde: Is 

geloven in iets beter te begrijpen en te voelen 

als we geloven in onszelf. Twee krachtige vragen 

die de kern raken.  

 

Geloven in jezelf is een vrije keuze die los staat 

van het geloof, het geeft aan dat je bewust in 

het leven staat. Je laat de ander in zijn waarde 

en laat ze het geloven op hun eigen manier bele-

ven. Dan staan ze los van de ander die vaak bezig 

is met datgene wat er buiten hun om gebeurt en 

zich dan afvragen waarom zou ik nog een geloof 

hebben. Geloven in jezelf is een overtuiging, net 

als het geloof dat je belijdt, het zijn keuzes die 

je maakt vanuit een overtuiging, anders hebben 

ze geen waarde. Er voor open staan is de manier 

om het een deel van jezelf te maken. Het delen 

doe je door een goed voorbeeld te zijn voor de 

ander zonder enige verwachting.  

 

Mijn uitdaging heeft nu meer diepte en inhoud, 

en nog altijd de vraag: Hoe kan ik naar de ander 

toe mijn geloof en overtuiging zo uitdragen, dat 

ik de ander bereid vindt om het met mij te de-

len. Een goed voorbeeld zijn zonder iets te ver-

wachten, spreekt zich tegen omdat je toch er-

gens iets van de ander verwacht, dan heeft het 

geen vrijblijvend karakter. Wat ik ermee bedoel 

is iets ontvangen waarvoor je je hebt openge-

steld. Zoals ik met overtuiging zeg dat de dingen 

die je nodig hebt op je pad komen als je daar-

voor openstaat.  

 

Mensen die geen geloof belijden, die niet naar de 

kerk gaan en er niet voor open staan geven mijn 

uitdaging een andere kleur. Hun houding brengt 

(Vervolg op pagina 7) 
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mij in een stroming waar ik zo even geen raad 

mee weet. Is het misschien omdat ze niet geloven 

in het geloof zoals het bedoeld is. Gedachten 

brengen mij bij de parabel van de verloren zoon, 

daar wist ik ook geen raad mee. Het heeft mij 

lang beziggehouden, ik kon mij er niet in vinden 

en ik begreep het ook niet. Gedachten die mij 

vertellen hoe moeilijk het geloof ook voor mij te 

verklaren is.  

 

Het artikel bracht mij ook een reactie van iemand 

die voor mij de definitie van het geloof had opge-

zocht. Geloof is de verzekerde verwachting van 

dingen waarop wordt gehoopt, de duidelijke de-

monstratie van werkelijkheden die echter niet 

gezien worden. Dat past bij het antwoord dat ik 

kreeg van een vriend toen ik hem vroeg, ben jij 

gelovig. Geloven is hetzelfde als het grote of het 

doel niet begrijpen. Dat moest nog even in dalen, 

dat antwoord maakt het nog lastiger voor mijn 

uitdaging. Ik denk dat ik het antwoord beter op 

een ander niveau kan zoeken, gewoon vanuit mij-

zelf. Dat lijkt simpel, toch roept het een indirecte 

vraag op: Hoe draag ik dat uit naar de ander. In 

hoeverre heb ik mij gewapend tegen negatieve 

opmerkingen, hoe sterk sta ik tegenover de ander 

die niet openstaat voor mijn overtuiging en ge-

loof.  

 

Waarom heb je het nodig om je geloof uit te dra-

gen, wat drijft je daartoe, wil je daarmee jouw 

plek in het leven, in je relatie of in je gezin laten 

gelden. Of is het de mening van de ander waar je 

niks mee kunt, die je intrigeert, die het vanuit 

zijn perspectief allemaal wat rationeler bekijkt. 

Vragen die zoeken naar een antwoord, Ik bedenk 

mij nu dat het echte antwoord op mijn uitdaging 

inderdaad ergens in mijzelf te vinden is. Dat ik 

daar ergens in mijn overtuiging een manier kan 

vinden om die ander te raken met mijn geloof. 

Dan is er een opening, een begin van bereidheid 

om het met mij te delen.   

 

Tekst Cor Vil®  

(Vervolg van pagina 6  -  Geloofé een  uitdaging in deze tijd) 

De vreedzame krijger 

 

óDe Vreedzame Krijger staat voor iets nieuws, 

iets dat we onbewust allemaal wel weten. Het 

moet anders met deze wereld. Oude systemen 

en denkwijzen loslaten en het goede uit de 

mensen halen. Terugkeren naar je eigen bron 

om weer vanuit het hart te leven. De Krijger 

zet de toon hij zegt: òStop! Tot hier en niet 

verder!ó Hij strijdt voor iets groters en iets 

ruimers dan alleen maar geld, macht en sta-

tus. Wat dat andere is, is wellicht nog moeilijk 

te zien. Stapje voor stapje, dan gaat het wel 

lukken. Hand in hand met de Vreedzame Krij-

ger van Rik van Rijswijck 

"Stop! Tot hier en niet verder! Dat is de 

boodschap die de Vreedzame Krijger heeft. 

Het moet de mensen doen beseffen dat je 

soms je grenzen wat duidelijker moet aan-

geven en wat meer tot rust moet komen", 

zegt de kunstenaar. Het kunstwerk staat 

aan de Maasboulevard in Venlo. 

 

Aangeleverd door Joke Lentjes  

 

Niets in de natuur staat een heel jaar lang  

in bloei: 

Verwacht dat ook niet van jezelf. 

 

Frank Bruining 

Ingezonden door Dinie Cortenbach 
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Activiteiten van Vrije Tijd & Vrijwilligerswerk 

Uitstapje Den Bosch 

Op dinsdag 19 april gingen 8 

bewoners, 1 vrijwilliger en 

Bertina op uitnodiging naar 

Van Lanschot. Dit uitstapje 

was in het kader van maat-

schappelijk betrokken onder-

nemen.  

We werden bij Van Lanschot ontvangen en gingen 

helemaal naar de twaalfde en tevens bovenste 

verdieping zodat we over de stad konden kijken.  

Een kopje koffie met een echte Bossche bol van 

de Groot werd zeer gewaardeerd. Daarnaast had-

den we prachtig weer waardoor we ver weg kon-

den kijken en de stad goed konden zien.  

Toen we buiten kwamen zetten we het uitstapje 

voort richting de Binnendieze. Na het genieten 

van een ijsje mochten we in de boot en hadden 

we een mooie tocht met gids over de Binnendie-

ze. Rond 17.30 uur kwamen we allen met een 

voldaan gevoel terug op Huize Padua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertina van Oirschot en Fred Peters 

 

Koningsbingo 

Donderdag 28 april hadden we onze Koningsbingo 

met weer een volle zaal deelnemers. Leuk was 

dat een bedrijf gratis tompoezen had geschon-

ken. Met een oranje-tintje en mooie prijzen was 

het een geslaagde avond. De extra verrassing bij 

de koffie ging er goed in.  

Fijn dat we weer met een groot gezelschap bingo 

kunnen spelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwemmen 

Iedere woensdag maken we met enthousiaste 

zwemmers gebruik van een prachtig, verwarmd 

zwembad in Gemert.  

Van 09.00 ð 10.00 uur hebben we het gehele 

zwembad tot onze beschikking.  

Vind je het leuk om mee te gaan, meld je dan 

aan bij Vrije Tijd. De kosten zijn 1 euro p.p. als 

je gebruik van vervoer maakt.  

Je kan natuurlijk ook op de fiets naar het zwem-

bad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fietsen 

Om de 14 dagen is het op woensdagmiddag fiet-

sen. Onlangs zijn we ge-

start met onze eerste 

fietstocht onder leiding 

van vaste vrijwilligers.  

Het was heerlijk fietsweer 

en er wordt ook tussen-

door een pauze stop ge-

houden. Met elkaar een 

terrasje pikken was ook 

zeer geslaagd.  
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Ben je graag buiten en fiets je graag, fiets dan 

gezellig met ons mee. Er zijn geen kosten aan 

verbonden en er wordt ongeveer 25 kilometer 

gefietst.  

Geef je op bij afdeling Vrije Tijd, toestel 6124. 

 

 

**** OPROEP ****  
 

H® ga jij mee wandelen? 

1 x in de maand op zondag 

Regio Oost Brabant en Noord Limburg 

Ca. 10 kilometer 

Wandelen met medebewoners en vrijwilligers 

Meld je aan bij Vrije Tijd 7 Vrijwilligerswerk 

 
 

 

Foto impressie Paasbrunch 

 

Kom maar 
 

Kom maar dan wieg ik je op mijn takken 

Koesterend in de zon 

Schuilen onder mijn bladeren tegen de regen 

Mijn bladeren zullen je beschermen 

Onder de grond, onder mijn wortels bij gevaar. 

 

Ik zal je nooit laten gaan 

Ook al verlies ik al mijn bladeren, mijn takken 

Jij zal altijd een deel blijven 

Van mij, van mijn stam, van mijn vezels 

Van mijn houtringen, wij worden samen oud,  

Oneindig 

 

Kom maar, 

Koester je maar 

Mijn armen mij sterk 

Zie je er kan je niks gebeuren 

Mijn toppen reiken tot aan de hemel 

 

Ik heb contact met de zon 

Het komt goed, 

Geloof in mij! 

Ik heb contact met de zon 

Ik ben sterk en krachtig en ik ben 

Er helemaal voor jou 

 

Een en al vezel bij jou betrokken 

Een bondgenootschap 

Ik til je op-ik draag je-het kost me geen moeite 

He vervult mij met liefde 

Een on-ontzeggelijke macht 

 

Paula Leenders 
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* Ӄ­´­`X TXXӃ ǒ- TX ´ªJ³º°|­«X 

A smartphone is an addictive device which traps a 

soul into a lifeless planet full of lives. 

Vertaling: Een smartphone is een verslavend ap-

paraat dat een ziel opsluit in een levenloze pla-

neet vol levens.  

Munia Khan    

 

Een ontwikkeling die in de afgelopen decennia 

ons dagelijkse leven danig heeft veranderd, het is 

bijna letterlijk een verlengstuk van het menselijk 

lichaam geworden.  Gemiddeld 2İ uur en de 

meest frequente zelfs 4 uur kijkt de mens naar 

het scherm, gemiddeld 2617 keer per dag wordt 

het scherm aangeraakt. Veel mensen maken zich 

dan ook zorgen over de invloed van deze techniek 

op ons gedrag en ontwikkeling. We leven niet 

meer met aandacht, we verleren het om ®cht 

contact te maken, we worden constant afgeleid 

door het gepiep en getril. Anderen vinden deze 

zorgen bangmakerij, elke technische ontwikkeling 

wordt een tijdje met argusogen bekeken, totdat 

we het normaal vinden.  

 

Daarnaast is er een groep van mensen die aan de 

wieg van die ontwikkeling hebben gestaan, die er 

nu een duidelijke mening over hebben.  

Een oud bestuurder van Facebook windt er dan 

ook geen doekjes om en zegt:  De korte termijn, 

door dopamine aangedreven feed-backloops die 

we hebben gecre±erd, vernietigen hoe de samen-

leving werkt. Geen burgerlijke samenwerking 

biedt verkeerde informatie, en schept wan-

trouwen. Naar mijn mening zijn we dus beland in 

een situatie die bol staat van affaires. 

Een inmiddels vertrokken data analist bij Face-

book Jeff Hammerbacher zei: De knapste koppen 

van mijn generatie denken na over hoe ze mensen 

op advertenties kunnen laten klikken. Tristan 

Harris was een hooggeplaatste manager bij Goog-

le, hij is dezelfde mening toegedaan, volgens hem 

hebben Facebook, Google en Apple een systeem 

gecre±erd waarin de mensen gegijzeld zitten 

waarvan hun aandacht steeds gestuurd wordt naar 

samenzweringstheorie±n, fake news en andere 

berichtgeving. Dit systeem is volgens hem zo uit 

de hand gelopen dat het door niemand meer te 

beheersen is.  

Techniek hoort bij de mens, zoals kracht bij de 

leeuw en snelheid bij de cheeta, zonder de vruch-

ten van de techniek zouden we niet zijn waar we 

nu zijn. Tegenwoordig kan een kind dat in Neder-

land geboren is de hele dag via Facebook en 

Skype contact maken met haar familie in het bui-

tenland. Als er een periode is geweest waarin de 

smartphone zijn nut bewezen heeft, dan was dat 

wel toen we tijdens de coronacrisis thuis moesten 

blijven. Door alle technologie waren we in staat 

om van thuis uit te werken, dat was een twintig 

jaar geleden nog ondenkbaar. De technologie die 

nu gebruikt wordt om je te richten op de wereld 

om je heen, verschaft je ook alle kennis van de 

wereld, door sommige hermeneutische relatie ge-

noemd. Hermeneutiek is de leer van het begrij-

pen. De meeste informatie die we op een dag no-

dig hebben is nu binnen handbereik.  

 

De Franse filosoof Michel Serres schreef het boek: 

De wereld onder de duim, waarin hij beschrijft 

wat de revolutionaire ontwikkeling van nieuwe 

technologie±n hebben betekent. In plaats van een 

kenniselite die verteld hoe de wereld in elkaar 

zat, heeft iedereen nu op elk moment van de dag 

toegang tot nagenoeg alle informatie die voor 

handen is. Volgens Serres heeft deze revolutie op 

het gebied van kennis zich zo snel voltrokken dat 

het onderwijs zich nog moet aanpassen aan het 

feit dat leerlingen tegenwoordig op elk moment 

alle denkbare kennis letterlijk onder hun duim 

hebben.    

 

Serres stelt zich ook de vraag hoe betrouwbaar en 

objectief de kennis is die we vergaren via de 

smartphone. In sommige gevallen is dat een rela-

tief objectieve representatie van berichten die 

verwachtingen scheppen en uiteindelijk toch an-

ders uitpakken zoals bij buienradar. Wanneer we 
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via Google zelfdokteren is dat ook niet zonder 

risico. In het algemeen gezien geven Google en 

Facebook via gepersonaliseerde algoritmes alleen 

die berichten te zien die aansluiten bij onze on-

line geschiedenis. Op die manier komen we in 

een filterbubbel terecht waarmee we het risico 

lopen een te eenzijdige visie op de werkelijkheid 

te ontwikkelen. Omdat technologie veelzijdig is 

kun je de Facebook-paginaõs van verschillende 

media volgen, apps van verschillende persbu-

reaus raadplegen om je persoonlijke bubbel te 

verruimen. Zo blijf jezelf verantwoordelijk voor 

de interpretatie van de verschillende berichten 

die je leest.  

  

Het spelen van een spelletje, het doelloze swi-

pen door sociale media, of maar wat appen om-

dat je je verveelt, die relatie met de smartphone 

lijkt onschuldig, intussen slokt het je tijd op en 

onthecht je van je omgeving. De voormalige lei-

dende figuren uit Silicon Valley waarschuwen 

voor het systeem dat ze gemaakt hebben omdat 

er alles op gericht is je gekluisterd te houden aan 

je smartphone. Jouw aandacht is geld waard, dus 

wordt alles zo ontworpen dat je pijn en moeite 

moet doen om je aandacht van je smartphone af 

te halen en je te richten op de werkelijkheid 

daarbuiten. Experts hebben de apps  zo ontwor-

pen dat je blijft doorklikken en blijft spelen.  

 

De technologie van nu vormt een onderdeel van 

de achtergrond van je waarneming, de 

smartphone is onafgebroken dichtbij, je voelt 

hem in je broekzak of ziet hem vanuit je ooghoek 

liggen. Door de aandacht die het getril en gepiep 

vragen verleren we de essenti±le waarde van het 

nietsdoen.         

Sociologe Sherry Turkle bestudeerde de interac-

tie tussen mens en media. In haar boek: The po-

wer of talk in a digital age stelt ze dat we het 

langzamerhand verleren om nog echte gesprek-

ken met elkaar te voeren. uit haar onderzoek 

blijkt dat alleen al de aanwezigheid van een 

smartphone aan of uit effect heeft op de intensi-

teit van het gesprek en de mate van verbinding 

die we voelen.  

De smartphone heeft de relatie met de wereld 

van nabij veranderd en een vaste plek in ons be-

staan veroverd, je kunt er op vele manieren ge-

bruik van maken, maar door de fixatie op de 

smartphone kunnen we ook onthecht raken van 

de wereld om ons heen, stel een limiet voor je-

zelf.   

 

Tekst samengesteld en verzorgd door Cor Vil®  

Bron: Filosofie voor een weergaloos leven.  

Lammert Kamphuis.   

 

Workshop 
 

Maandagavond 14 maart ging ik op het activitei-

ten centrum mokken, tegels en vaasjes schil-

deren. We zijn rond 18.00 uur gestart met een  

kop koffie en een koek. Na uitleg heb ik 2 mok-

ken beschilderd. Ik heb ®®n mok met puntjes 

geschilderd. Daarna zijn ze in de oven gebakken 

en later heb ik ze meegenomen naar de afdeling. 

Ik ga ze cadeau geven aan mijn neefje en nicht-

je. 

 

Anne-li

 

 

 

 

 

We hebben een schenking ontvangen van de ex-

positie vrijheid door postume schilderes Anne-

mieke van Hazendonk. De workshop is daarom 

gratis aangeboden.  

 

Anne-Li en  

H®loµseñActiviteitenbegeleider A 
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ôJe bent een engelõ 
 

ôJe bent een engelô, waar heb ik dat meer ge-

hoord ? 

Het komt wel eens voor dat ik het zelf zeg tegen 

iemand die me spontaan geholpen heeft op het 

moment dat ik een situatie niet kon overzien. Of 

toen ik onverwacht steun kreeg op een moment 

dat allerlei activiteiten op me afkwamen die me 

teveel werden. 

 

Veelal ervaar ik een ander als engel wanneer 

deze mij onverwachts steunt, op wat voor ma-

nier dan ook. Ik ervaar de ander als steun, heb 

het gevoel er niet alleen voor te staan. Ik word 

gesterkt, ik word geholpen. 

 

Ook wordt er wel eens tegen mij gezegd : ô je 

bent een engelõ. Meestal reageer ik dan ietwat 

verlegen en wimpel het af. ôAch het was een 

kleine moeite ô of ik doe het graag voor jou ô . 

Het woord ôengel ô vind ik dan teveel voor wat ik 

gedaan heb, ook al zie ik dat ik de ander gehol-

pen heb. 

 

Maar de laatste keer reageerde ik heel anders . 

Ik werd helemaal stil van binnen en voelde me 

er heel verlegen bij. Ik kon niets zeggen en dat-

gene wat gezegd was, kon ik niet ontkennen. Ik 

was geraakt, aan de ene kant doordat iemand 

anders mij als een ôengelô ervaren had, aan de 

andere kant omdat ik me op dat moment ook 

een ôengelô voelde. Alleen, ik had niet anders 

gekund dan een ôengel ôzijn. Ik was gedreven, en 

voelde de warmte en kracht die ik gaf. En die 

ander die had dat gevoeld en het mij laten we-

ten. Ik kon niet anders dan zijn uitspraak ôje 

bent een engelô volledig in ontvangst nemen. Dit 

stil in mijzelf op te slaan, met een intens ge-

voel. Hier kon ik niets aan doen, het was er ge-

woon. 

 

Geert 

Aangeleverd door Dinie Cortenbach 

Bovenstaande prachtige engelenquilt is gemaakt 

door Dinie Cortenbach 

 
Eenzaam Liefde Verlangens 

 

  Al heb je een dak boven je hoofd, 

  maar het voelt er zo leeg. 

  Dat plekje dat je je thuis kunt noemen, 

  maar het voelt zo onbewoond. 

  Wanneer je thuis kunt komen, 

  maar je er verloren voelt. 

  Dit plekje waar je eerst samenwoonde, 

  en je er nu eenzaam leeft. 

  Als je de deur op slot draait, 

  maar er niemand is waar je tegen aan kan  

  kruipen. 

  Een plekje waar alles vertrouwd is, 

  maar nu voelt het zo vreemd. 

  Een omgeving waar je veilig kunt zijn, 

  maar het stille verlangen naar liefde , 

  doet o zoõn pijn. 

 

  Gerrie van der Rijt van Sinten 
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Afscheid nemen voor de zoveelste keer 

Elk afscheid nemen doet een beetje pijn 

ik kan er wel om janken 

het is of er een draad wordt doorgesneden 

waarmee je vastzat aan het heden 

waardoor je een deel van een geheel mocht 

zijn. 

 

Je bleef jezelf en werkte met elkaar 

ik vond daar zoveel goede dingen 

dat worden nu herinneringen 

die ik zuinig in mijn hart bewaar. 

 

 

 

 

 

 

Het woordje ôdankõ, het zijn vier letters maar 

en toch kun je er veel mee zeggen 

Ik wil er heel mijn hart in leggen 

God zegene jullie met elkaar. 

 

Hij, zij, met elk persoonlijk ben ik blij 

dat ik werken mocht in jullie midden 

En ben je niet verleert te bidden, 

bid dan ook nog eens voor mij. 

 

Riekse 

Eichhorn 

 

Wat staat er toch bij meneer Janssen in de schuur? Illustratie van Lennart van den Elsen 


